
 



 

Het leven is mooi. Papa, mama en ik zijn 

sterke berkenbomen. 

  



 

Kijk eens hoe sterk ik ben! 

  



 

Maar op een dag komt er een vlek op 

mijn lijf. 

  



 

Wat is dit?  

Mama en papa zijn bang, maar ze zeggen 

dat de dokters me weer beter maken.  



 

De behandelingen doen me pijn. 

 

  



 

Ik voel me zwak. Maar er gebeurt ook 

iets anders. 

  



 

Een bijzondere kracht, die sterker in 

mij wordt. 

  



 

De nieuwe, wonderlijke kracht, is om mij 

heen. 

  



 

Ik voel me zo zwak.  

Mijn ouders willen me helpen, ze zijn zo lief 

en wat zijn ze verdrietig.  



 

Rechtop staan kan ik niet meer, maar de 

wonderlijke kracht omhult me. 

  



 

Van binnen ben ik een hele sterke boom.  

  



 

Nu ben ik vrij van alle pijn! 

  



 

Ik hoop dat mama en papa weten dat ik nu 

gelukkig ben. 
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